Uit de nieuwsbrief van Michael Verlouw, Daily Dhamma juli 2025

Een van mijn leraren, Jack Kornfield, heeft alle mensen die hij heeft opgeleid gevraagd een
door hem gestarte petitie te ondertekenen en deze vervolgens met zo veel mogelijk mensen te
delen.

Omdat ik achter de oproep en de tekst sta, deel ik deze ook graag in de Dailydhamma
Nieuwsbrief.

Het is de bedoeling dat de petitie uiteindelijk overhandigt zal worden een zoveel als mogelijk
politieke- en wereldleiders.

De tekst van de petitie luidt als volgt:
OPSTAAN VOOR GEREICHTIGHEID EN LIEFDE

We komen samen als barmhartige mensen om onze gedeelde toewijding aan de heilige
waarden van mededogen, rechtvaardigheid en wederzijdse zorg te bevestigen. Deze zijn het
levende hart van een wijze en liefdevolle samenleving. Samen verheffen we onze stem om de
wereld daar aan te herinneren:

Een rechtvaardige en bloeiende samenleving is gebouwd op zorg voor iedereen........ de sterken
en de zwakken, de succes-vollen en de kwetsbaren, de ge€erde en de vergetene. Deze
wederzijdse zorg onthult onze ware menselijkheid en weerspiegelt alles wat we heilig achten.
We roepen onze gemeenschappen op - onze buurten, onze gemeenten, onze kunstenaars,
leraren en opvoeders, mensen in alle lagen en posities van het bedrijfsleven en de
dienstensector en vooral onze politieke leiders - om te handelen vanuit een diepe en
onwrikbare intentie om liefde te belichamen en gerechtigheid te dienen.

DE OPROEP

Met liefde in ons hart staan we standvastig tegen het opkomende tij van haat, geweld en
verdeeldheid.

We zeggen nee tegen aanvallen op de rechtsstaat en het wegnemen van gelijke gerechtigheid
voor iedereen.

Wij zeggen nee tegen racisme en vooroordelen.

We zeggen nee tegen het onthouden van voedsel en medicijnen aan de armen en de
kwetsbaren.

We zeggen nee tegen het ontkennen van de urgente realiteit van klimaatverandering.

Wij zeggen nee tegen de mishandeling van migranten.

We zeggen nee tegen discriminatie en geweld op grond van geslacht of identiteit.

Wij zeggen nee tegen autoritarisme.

We zeggen nee tegen de politiek van wreedheid, wraak en vernedering.



We zeggen nee tegen krijgsheren die miljoenen mensen vermoorden in Soedan.

We zeggen nee tegen het oorlogsgeweld in Oekraine.

We zeggen nee tegen de genocide in Gaza en de schendingen van de mensenrechten op de
Westelijke Jordaanoever.

Wij zeggen nee tegen het terrorisme van Hamas, en tegen alle door een staat gesponsorde
terreur en terreurdaden.

Wij zeggen nee tegen militaire onderdrukking in Myanmar en alle andere vormen van
onderdrukking wereldwijd.

We zeggen nee tegen hebzucht, haat en oneerlijkheid.

En wij zeggen ja...

Ja, tegen gerechtigheid en deugdzaamheid.
Ja, tegen leiderschap dat gebaseerd is op integriteit en waarheid.
Ja, tegen samen op te staan voor gerechtigheid en liefde.

We beloven onze gemeenschappen te onderwijzen en te leiden om met moed en geweten te
handelen.

Je zult ons horen op de kansel, in tempels, kerken, scholen, moskeeén en retraite-centra.

Je zult ons in het straatbeeld zien.

Je zult zien dat wij de armen en de onderdrukten dienen.

Je zult ons zien in de centra van de macht.

Wij staan achter de miljoenen goede harten die niet zullen zwijgen.

Wij zullen ons niet wegdraaien.

Wij zullen niet stoppen.

Je kunt de petitie hier lezen en ondertekenen: https://chng.it/jSKJct9chk


https://chng.it/j5KJct9chk

